
Hij stierf voor mij 
 
Ik zag Hem hangen aan het kruis, 
vernederd en verwond. 
Zijn ogen keken in mijn ziel 
terwijl ik naast Hem stond. 
 
En nooit, zolang ik leven zal 
vergeet ik nog die blik. 
Ik buig mijn hoofd en schaam mij diep, 
de schuldige ben ik. 
 
Hoe kan het toch dat Hij wou zijn 
de drager van mijn pijn? 
Mijn hart en ziel 
eerbiedig stil; 
ik weet: Hij stierf voor mij. 
 
Ik zwijg want mijn geweten spreekt, 
de wanhoop grijpt mij aan. 
Ik zie mijn schuld, mijn ongeduld, 
wat ik heb fout gedaan. 
 
Helaas, ik wist niet wat ik deed 
maar nu heb ik berouw. 
En weet dat ik dit nooit vergeet, 
ik sloeg Hem aan dat hout. 
 
Hoe kan het toch dat Hij wou zijn 
de drager van mijn pijn? 
Mijn hart en ziel 
eerbiedig stil; 
ik weet: Hij stierf voor mij. 
 
Een tweede keer kijkt Hij mij aan; 
“Weet dat Ik je vergeef, 
Mijn bloed heeft al voor jou betaald, 
Ik stierf, opdat jij leeft! 
 
Hoe kan het toch dat Hij wou zijn 
de drager van mijn pijn? 
Mijn hart en ziel 
eerbiedig stil; 
ik weet: Hij stierf voor mij. Ik weet: Hij stierf voor mij. 
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